
liefde en aandacht in plaats van kinderarbeid 

onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en handvaardigheden 

ontmoeten van Jezus’ liefde

Lieve mensen,

Onverwacht kreeg de meisjesschool in Mohakhali (Dhaka) twee gasten op bezoek. De heren Gert IJszenga en 
Cor Hoogendoorn reisden voor hun werk af naar Bangladesh. Beide brachten, in september en december jl., een 
bezoek aan de sloppenwijk. Een korte impressie.

Gert: “Daar zat ik dan, in een huisje van golfplaten, een paar tekeningen aan de muur, een ventilator aan het plafond. Meer dan veertig stralende 
kinderogen keken mij aan. Ik hoopte dat ik ze iets kon leren, maar het omgekeerde gebeurde. Samen hebben we gepraat, gelachen, gezongen en 
gebeden. In hun gebed zegenden zij mij, in een taal die ik niet verstond maar wel aanvoelde en begreep. Van vier weken Bangladesh was dit het 
ontroerendste moment. 
De school geeft de meiden hoop, voor een enkeling is het een opstap naar een vervolgopleiding. En voor allen verandert het perspectief. Ik voel me 
gezegend dat ik er ben geweest. En eerlijk is eerlijk: wat echt telt zijn de mensen die blijven komen. Ik was slechts op bezoek, James en Shila komen 
er dagelijks, al jarenlang. Zij maken verschil, met Gods hulp.”  
Foto’s van Gerts bezoek vind je op zijn fotografie-site: http://fotograaf-ijszenga.nl/reportagefotografie/foto-reportage-van-de-sloppenwijken-in-dhaka-bangladesh/
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Cor: “Voor zaken ging ik naar Bangladesh. Omdat ik graag lokale kerken bezoek en christenen 
wil ontmoeten, heb ik Woord & Daad gebeld en hun gevraagd om een contactadres in Dhaka. 
Van hen kreeg ik het adres van een zekere James. Hij reageerde direct op mijn mail en bood 
mij zelfs aan om bij hem thuis te logeren. 
Een heel weekend ben ik bij hen geweest, over gastvrijheid gesproken. James vroeg wat ik 
wilde: Dhaka als toerist bekijken of een sloppenschool bezoeken. Dat bezoek zal ik nooit 
vergeten. De gezichten van de kinderen: vol blijdschap en hoop, zo veel stralende kinderogen. 
Zij hebben voor mij gezongen, samen hebben we gebeden.”

Meer weten? Bel of mail gerust. Een harte-groet, Stichting GIDS Bangladesh


