
liefde en aandacht in plaats van kinderarbeid 

onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en handvaardigheden 

ontmoeten van Jezus’ liefde

Lieve mensen,

Dank je wel! Dank voor je meeleven, je gebed en/of je financiële steun voor meisjes in een sloppenschool
in Dhaka. In november 2010 hebben we GIDS Bangladesh onder je aandacht gebracht. In alle reacties proeven we
jullie betrokkenheid. Namens de meiden uit Dhaka: dhonno badh (dank je wel). 
 
Regelmatig krijgen we een update uit Dhaka. Zowel van James (de oprichter van de school, links op de foto) als van Joanne
Nout (die voor GIDS Bangladesh het geld aan James geeft). Vlak voor de kerstdagen schreef James ons het volgende:

www.
gidsbangladesh.

nl

Nieuwsbrief 1 – januari 2011

“We geven nu aan 40 kinderen les. We hebben geprobeerd het aantal op 30 te houden, maar dat is ons niet gelukt. 
Elke dag vragen nieuwe meisjes of ze ook op deze school mogen. Ze komen niet alleen voor 
Gods liefde. Ze weten ook dat onze leerkrachten hen aandacht geven. Ik vraag hun altijd voor de meisjes te zorgen 
alsof het hun eigen kinderen zijn”.

“We ondervinden soms tegenwerking vanuit de sloppenwijk, van mensen die niet willen dat de meisjes
tot Jezus bidden en Bijbelverhalen horen”. 

“Bid voor ons: voor de meisjes, voor de leerkrachten en voor de mensen in de sloppenwijk. Bid dat wij mogen 
blijven vertellen over het werk van God en Zijn zoon Jezus”.

Meer weten? Schiet ons gerust aan. Er is nog veel meer te vertellen.
Eind januari vindt er een collecte plaats in de GKV in Haren. Begin februari presenteert GIDS Bangladesh zich in de GKV in Onnen. 

Harte-groet, Ale & Wendelmoet Riedstra, Eize & Janny Stamhuis


